
Emmaüswandeling
Lucas 24:13

Op diezelfde dag gingen twee leerlingen van Jezus op weg naar 
het dorp Emmaüs. Dat dorp ligt ongeveer 12 kilometer van 

Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was.

Opdracht: 
Ga net als de Emmaüsgangers op pad!
Maak twee aan twee een wandeling met de volgende vragen.
Wees allebei eerst 5 minuten stil terwijl je wandelt. Je kunt dan 

nadenken of letten op de natuur om je heen.

Daarna kun je om de beurt de volgende vragen beantwoorden. 

Luister goed naar elkaar.

● Waar was jij de afgelopen tijd 

verdrietig of teleurgesteld over? 

● Wat hoop jij?

● Ik zou aan Jezus willen vragen … 

 


